
Buurtmoeders



Spreek jij niet zo goed Nederlands maar wil je wel 
in contact komen met andere buurtbewoners? 

Wil jij je zoon/dochter laten spelen met andere kinderen
maar weet je niet hoe je dit kunt regelen? 

Neem dan contact op met een Buurtmoeder! 

Wat doet een Buurtmoeder?
De buurtmoeders bestaan uit drie vrouwen die Nederlands,
Arabisch, Engels, Turks of Sranan Tongo spreken. Zij komen

wekelijks bij elkaar in een wijkcentrum of op school om jou en
andere ouders te helpen. Ook organiseren zij

(ontmoetings)activiteiten waar je aan kunt meedoen zoals samen
wandelen, koffie/thee drinken of creatieve activiteiten.

Spelend ontwikkelen
Heb je (kleine) kinderen thuis? Bezoek dan eens een (VVE)
speelschool bij jou in de buurt. In een speelschool leert een peuter
al spelend de Nederlandse taal zodat een eventuele achterstand
ingehaald of voorkomen kan worden. Uiteraard kan de
buurtmoeder jou hierbij helpen. Buurtmoeders organiseren ook
voorleesdagen en bijeenkomsten over opvoeden,
taal, samen spelen, gezond eten en beweging. 

Omdat zij goed contact hebben met de
consultatiebureaus, basisscholen en 
peuterspeelzaalleidsters weten zij 
precies welke thema’s er op het
moment spelen. 

 



 Hulp bij vertalen
 Buurtmoeders kunnen jou ook helpen bij het vertalen. 

Dus wil je graag met een leerkracht praten of heb je een vraag voor
1.Hoorn of voor een instantie zoals de Belastingdienst, neem dan

contact op met de buurtmoeder die jouw moedertaal spreekt. 
Ze helpen jou graag bij het vinden van een taalmaatje,
taalcursussen, wijkinformatiepunten of de bibliotheek.
Bij elke hulpvraag kun je bij een buurtmoeder terecht. 

Zij zijn eigenlijk jouw vertrouwenspersoon.

Wie zijn de buurtmoeders?
Mijn naam is Ashley Eijk, ik ben geboren en getogen 
in de wijk Risdam in Hoorn. Mijn roots liggen in 
Suriname. Ik wil graag nieuwe gezinnen in de wijk 
wegwijs maken met wat er allemaal te doen is. 
En gezinnen samen laten komen bij activiteiten. 
Naast Nederlands spreek ik Sranan Tongo en Engels.

Ik ben Nazan Acar en afkomstig uit Turkije. Ik woon 
al meer dan 30 jaar in de wijk Grote Waal. Ik vind het 

erg leuk om mensen te helpen en nieuwkomers 
kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur. 

Ik spreek zowel Nederlands als Turks.

Mijn naam is Aïcha Chakir, afkomstig uit Marokko 
en woon al ruim 27 jaar in Nederland.
Ik spreek naast Nederlands vloeiend Arabisch. 
Ik werk met veel plezier als buurtmoeder en
werk daarbij samen met gezinnen en nieuwkomers.
Ik organiseer ontmoetingsactiviteiten en geef
opvoedondersteuning.  



Coördinatie Buurtmoeders
Fauzeia Akalei

Wijkcentrum Kersenboogerd
Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn

Tel: 0229-219966

Locaties Buurtmoeders
Wijkcentrum De Cogge (Risdam-Noord) 
Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag
Ashley Eijk, tel. 06-41097016 

Wijkcentrum De Huesmolen (Risdam-Zuid)
De Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn
Ashley Eijk, tel. 06-41097016

Wijkcentrum Grote Waal 
Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn
Nazan Acar, tel. 06-14187147

Wijkcentrum Kersenboogerd
Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn
Aïcha Chakir, tel. 06-54938863 

Wijkcentrum De Zaagtand (Hoorn-Noord)
Sint Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn
Aïcha Chakir, tel. 06-54938863

www.netwerkhoorn.nl 


